
Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; 
ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.

Psalm 32:8

Met grote verslagenheid delen wij u mee, dat plotseling van ons is weggenomen 
onze geliefde vader, schoonvader en bèbe

Lubbert van Veen
‘Lub’

sinds 21 november 2023 weduwnaar van Bea van Veen-de Vries.

* Urk, 29 augustus 1963                                    † Maastricht, 19 augustus 2024

Dirkje en Henk
 Jasper en Iris, Joel, Job, Nina
Jacob en Marretje
 Lubbert, Annemarie, Beanne
Corina en Marten
 Klaas
Hendrik en Renate
 Annalien, Berdineke, Laurette, Elbert, 
 Reineke, Dirthe, Caroline
Jelle en Janice
 Hendrik Louw
Henk †
Paulus
Willemien en Jèsse
Jansje en Pieter

Urk, 19 augustus 2024
Molenkamp 10, 8321 AS  Urk

Onze vader is opgebaard in huiskamer 3 van ‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk. 
Bezoek graag na telefonische afspraak.

Er is gelegenheid tot condoleren in de zaal van de  ‘Jachin Boaz’ kerk, Singel 10 te Urk:
 - vrijdag 23 augustus van 19:00 tot 20:00 uur;
 - na de begrafenis.

De begrafenis zal plaatsvinden D.V. zaterdag 24 augustus op begraafplaats ‘De Vormt’, 
Vormtweg 11 te Urk.

Vooraf wordt er in bovengenoemde kerk een rouwsamenkomst gehouden.
Voorganger ds. Th.L. Zwartbol. Aanvang 10:00 uur.

Geen bloemen  |  Gepaste kleding


