
20 juni 1943 - 12 oktober 2024

Voor altijd in ons hart.

Ter nagedachtenis aan

Gerda van de Kooij



Op 12 oktober 2024 heeft onze Hemelse Vader Thuisgehaald  
onze lieve moeder en oma.

We laten je los, intens verdrietig,  
maar met de zekerheid dat we je weer zullen zien.

Gerda van de Kooij

Maar Jezus zei: 'Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, 

ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.'

Johannes 11: 25-26

Jacob en Anita

Femmy en Riekelt

Jan   

Klein-en-achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

Willem Alexanderlaan 41

8322 GB Urk

De dagen tot aan de begrafenis willen we graag als gezin doorbrengen.

De afscheidsdienst vindt plaats op D.V. donderdag 17 oktober om 10.00 uur 
in het uitvaartcentrum van Draagt Elkanders Lasten, de Noord 6 te Urk.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om van 09.00 tot 09.30 uur te
condoleren.

Na de dienst zullen we onze moeder naar haar laatste rustplaats brengen op
begraafplaats ‘De Vormt’, Vormtweg 11 te Urk.

In de leeftijd van 81 jaar.

Sinds 10 juli 1997 weduwe van Koert ten Bokkel.


