
‘En nu, wat verwacht ik o HEERE? 
Mijn hoop die is op U’

Psalm 39:8

Verdrietig maar dankbaar voor de liefde die wij van hem mochten ontvangen, is 
op de dag des Heeren, op de gezegende leeftijd van 101 jaar, door de Heere van 

ons weggenomen, onze lieve en zeer betrokken vader, bèbe en ouwe bèbe

Andries Hendrik Kaptijn

*  27 januari 1923              †  15 december 2024

Sinds 3 maart 1991 weduwnaar van Marretje Kaptijn-Ras

Frans en Albertje Kaptijn-Kramer
Klaas en Willie Kaptijn-Hoekstra
Nelly en Sjaak Troost-Kaptijn
Dita en Tiem van Olst-Kaptijn
Jelle en Liesbeth Kaptijn-Bakker
Klein en achterkleinkinderen

Urk 15 december 2024
Correspondentieadres:
Vader is opgebaard bij Dita en Tiem, 
Molenkamp 2, 8321AS.

Er is gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Jachin Boazkerk, 
Singel 10 te Urk, woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en na de begrafenis.
 
De begrafenisplechtigheid zal D.V. donderdagmorgen 19 december 
plaatsvinden op begraafplaats ‘de Vormt’, Vormtweg 11 te Urk.

Voorafgaand zal er een rouwdienst gehouden worden in bovengenoemd 
kerkgebouw, aanvang 10.00 uur, voorganger Ds. Th.L. Zwartbol.  

Geen bloemen.


