
*  20 maart 1938           †  11 december 2024

Lub Ras



Eindelijk Thuis!

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

2 Korinthe 5 vers 1

Door de Heere Thuisgehaald, mijn lieve man, onze va en opa

Lub Ras
*  20 maart 1938           †  11 december 2024

Wij zijn heel verdrietig, maar ook dankbaar 
dat hij nu zijn rust heeft gevonden

Urk, 11 december 2024

Correspondentieadres:
Het Roer 130, 8322 AP  Urk

Lub is opgebaard in huiskamer 3 van het rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders 
Lasten’, De Noord 6 te Urk.  Familie, vrienden en bekenden zijn hier dagelijks
van 10:00 tot 11:00 uur en van 19.00 tot 20.30 welkom om afscheid van hem te nemen.

De begrafenis zal D.V. plaatsvinden maandag 16 december op begraafplaats 
‘De Vormt’, Vormtweg 11 te Urk. 

Vooraf is er van 9:00 tot 9:45 uur gelegenheid tot condoleren in Kerkelijk Centrum 
‘De Poort’, Lange Dam 52 te Urk.

Aansluitend wordt in bovengenoemde kerk een afscheidsdienst gehouden, 
aanvang 10:00 uur. Voorganger ds. M. Krooneman.

Abby Ras-Gerssen
       
Klaas en Hennie
Annemarie en Teun
Elja en Gerrit
Janine en Bertus
       
Klein- en achterkleinkinderen


